
Vier Evangeliën

W ie de Bijbel kent, kent ook de vier schrijvers van de 
evangeliën: Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes. Voor 

ons is dat een heel vanzelfsprekende zaak. Onlangs had ik een 
geloofsgesprek met mijn moslim-collega. De Koran bestaat uit 
één boek, zij begreep er niets van dat ik het had over verschillende 
bijbelboeken, vier verschillende boeken over Jezus? Hoezo? En 
waarom was er niet gewoon één boek met alle verhalen over Jezus? 
Waren er dan meerdere bijbels? Ze begreep er niets van.

Eerlijk gezegd kon ik het verschil en de overeenkomsten tussen de 
vier evangeliën maar moeilijk aan haar uitleggen. Ik probeerde het 
wel. Ik vertelde dat ze in grote lijnen hetzelfde zijn, alle vier zijn 
ze geschreven door zijn discipelen (om het enigszins begrijpelijk 
te houden) en ieder heeft een andere insteek/invalshoek. Maar zij 
vond het maar een ingewikkeld verhaal.
Hierdoor ging ik er zelf ook eens over nadenken. Waarom zou de 
Here God het zó in de bijbel hebben laten optekenen en bewaren? 
En zouden er nooit pogingen zijn gedaan om er gewoon één 
evangelie van te maken waar alles in stond? 

Waaruit bestaat de meerwaarde van vier verschillende verhalen. En 
welke zou ik haar dan als eerste willen laten lezen? Kortom, voor mij 
was het wel een eye-opener om er op deze manier over te praten. 
Misschien is het voor u ook interessant om hier over te lezen en na 
te denken. Vooral is het belangrijk om de grootheid van onze Heer 
Jezus Christus te ontdekken in het Woord van God. Om te lezen, 
te geloven en te belijden dat Hij de geliefde Zoon van God is. Want 
daar kreeg ik mijn moslim-collega toch niet van overtuigd. Helaas.

Katrien Janssens-Salomons, 
voorzitter Bijbelstudiebond
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