
het over kort na de oorlog, de opbouw-
periode was net aangebroken.
De dames pakten hun werk voortvarend 
aan. Een half jaar later, 19 juni 1946, 
werd de eerste Bondsdag gehouden. 
Als locatie werd de Noorderkerk in En-
schede gekozen, waar onder meer me-
vrouw M. van Bekkum en de Groningse 
predikant P.K. Keizer een toespraak 
hielden. Kijk ook hier naar de kosten 
om bij deze dag aanwezig te zijn: voor 
een toegangskaart werd een kwartje (25 
cent) neergelegd, deelname aan de kof-
fietafel kostte maar liefst 50 cent.
Zoals vaker gebeurt, waren in dit geval 
de vrouwen die een voortrekkersrol 
vervulden. Twee weken nadat de vrou-
wenbond was opgericht, kwamen de 
mannen bijeen. In Amersfoort werd 14 
februari 1946 de mannenbond opge-
richt, die drie maanden later hun eerste 
jaarvergadering hielden. Bij die jaarver-
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N atuurlijk werden ook de statuten 
en huishoudelijke reglementen 

voor deze vrouwenbond opgesteld. 
Mejuffrouw L. de Hoog werd als 
eerst presidente gekozen; de overige 
acht bestuursleden verdeelden de 
portefeuilles onderling. Hiermee 
kwam het bestuur op een aantal van 
9 vrouwen uit, een oneven aantal. Dat 
zal ongetwijfeld zo zijn gekozen, om 
bij een eventuele stemming niet in een 
gelijke stand te eindigen.

En dan de contributie. Artikel 7 van de 
statuten bepaalde in 1946 dat de aange-
sloten verenigingen per lid het fenome-
nale bedrag van 50 cent betaalden. In 
guldens, wel te verstaan. We hebben 

Het was een bijzondere dag, die 30e januari 1946. 
In het Beursgebouw van Rotterdam kwamen bijna 
vierhonderd vrouwen uit het hele land bijeen om 
in te stemmen met de oprichting van een nieuwe 
Bijbelstudiebond. Kosten noch moeiten werden 
gespaard door de afgevaardigden van de dertig lokale 
vrouwenverenigingen; de Groningse afvaardiging had 
een reis van welgeteld acht uren afgelegd om naar de 
havenstad af te reizen.

Zoals vaker, waren 
het vrouwen die 
een voortrekkersrol 
vervulden

gadering werd dominee R.H. Bremmer 
tot voorzitter gekozen.

Er werd een gezamenlijk blad uitgege-
ven maar vijf nummers later was de 
spreekwoordelijke liefde over, nadat 
de vrouwenbond het besluit nam om 
een eigen blad te starten. Dit besluit 
was genomen na enkele reacties van 
vrouwenverenigingen. Het resulteerde 
in hun eigen blad Rondom Het Woord.
Ruim veertig jaar later leidde de 
wederzijdse liefde tot de ‘vereniging 
van 1992’: de mannen- en vrouwenbla-
den vormden het gezamenlijke blad 
WegWijs, dat dit jaar dus 24 jaar bestaat 
onder deze titel. In 1998 fuseerden ook 
de afzonderlijke bonden tot één Bijbel-
studiebond. Mogelijk namen ook hierin 
de vrouwen hun leidersrol.

Rondom het Woord

Dit is het tweede artikel in WegWijs70. Uiteraard mag u meedenken met 
de volgende onderwerpen. In het volgende nummer van WegWijs wil ik het 
accent graag leggen op de Mannenbond. Bent u lid geweest van de mannen-
bond en wilt u daarover vertellen? Dan wil ik graag met u in contact komen! 
U kunt me bereiken via mijn mailadres f.tromp@bijbelstudiebond.nl.

Een afzonderlijke vrouwen- en 
mannenbond dus, in de eerste 
jaren na de oorlog. Desondanks 
gaven beide bonden een geza-
menlijk blad uit, om te besparen 
op mankracht én kosten. De 
titel was eenvoudig: Maandblad.
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