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Christenzionisme

Onlangs vroeg ik een Marokkaanse kennis naar zijn mening over IS (Islamitische
Staat). Hij noemde de IS een zionistisch complot om de islam in diskrediet te
brengen. Als mensen horen en lezen over de gruweldaden van IS, zullen ze een
grote hekel aan moslims krijgen. En Israél heeft daar belang bij. Mijn kennis wist
zelfs te vertellen dat de leider van IS, Al-Baghdadi, in dienst staat van de Mossad,
de Israélische geheime dienst.

Overigens is dit niet de eerste

complottheorie waarin het zio-
nisme een rol wordt toebedeeld. Be-
kend zijn de Protocollen van de wijzen
van Zion, waarin een verslag van een
geheime vergadering van Joden om
de hele wereld te onderwerpen. Deze
protocollen schijnen een verzinsel te
zijn van de Russische geheime dienst
en zijn bedoeld om het anti-Joodse
sentiment aan te wakkeren. Hitler
maakte er dankbaar gebruik van in
Mein Kampf.

Ik wil nagaan wat dit zionisme in-
houdt, los van allerlei verzinsels en
complottheorieén, en de vraag stellen
hoe wij als christenen daarmee om
moeten gaan. Heeft de staat Israél
recht op het ‘beloofde land’ zoals

dat eens door God aan Abraham is
beloofd? Moeten we de stichting van

de staat Israél in 1948 zien als een
direct ingrijpen van God? Heeft Hij de
Israéli’s bewust teruggebracht naar
Kanain? Veel christenen beantwoor-
den die vragen positief. We noemen
hen christenzionisten.

Kritisch op het
door christenen
ondersteunde zionisme

Laat ik direct maar duidelijk maken
dat ik het huidige Israél onmogelijk
kan zien als een ‘planting Gods’, zoals
het ook wel wordt aangeduid. De
beloften aan het oude verbondsvolk
zijn in Jezus Christus tot vervulling ge-
komen. Wanneer Hij zichzelf de ‘ware’
wijnstok (Joh. 15) noemt, is dit een
duidelijke verwijzing naar de wijnstok

uit Psalm 8o: het volk Israél. Waar het
volk Israél tekortschoot, heeft Jezus
Christus volmaakt geleefd naar de wil
van de landman.

Ben ik daarmee anti-Joods? |k draag
de staat Israél een warm hart toe en
als soevereine staat moet Israél wor-
den verdedigd tegen de omringende
vijanden. Maar ik ben tegelijk kritisch
op het door christenen ondersteunde
zionisme, waarbij de conflicten in en
rond Jeruzalem een religieuze lading
wordt gegeven.
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