Vertel mij wat!

eschapen in zes dagen, evolutietheorie, rustdag...het roept veel vragen en twijfels op juist ook bij
de jeugd, in deze tijd waar de leer over de evolutie hoogtij viert. En het is dan ook beslist de moeite
waard om met hen hierover te praten!

In het artikel van prof. dr. Gert Kwakkel lees je niet direct hée wij met

onze (klein)kinderen de discussie zouden kunnen aangaan over het Kennis over

ontstaan van de wereld. ..
Wel verdiepen we ons zo met elkaar, als Gods kinderen, in wat God ”atUUFWBtBI’ISChappelljk
ons in de Bijbel leert over het ontstaan van Zijn schepping. En ook onderzoek kan ons

wat de wetenschap hierover zegt.

Vandaar dat ik de vrijheid neem om deze titel bewust boven mijn helpen om als gelovigen

dt tten.
voorwoord te zetten om te gaan met het

Prof. dr. Roel Kuiper, zei eens in het ND: ‘Christenen hebben altijd verschil tussen Genesis 1
reserves gehad bij de aanvaarding van de evolutietheorie in het besef

van de voorlopigheid van onze kennis. Er is nog altijd veel uit te en de evolutietheorie
leggen door hen die deze theorie aanvaarden...’

Prof. dr. Gert Kwakkel zegt hierover in ons blad: ‘Vele christenen hebben hun best gedaan om te laten
zien wat er allemaal niet klopt in de evolutietheorie. Of, andersom, om aan te tonen dat Genesis 1 wel
degelijk past bij het natuurwetenschappelijke verhaal.” Daarom leek het hem goed iets te vertellen over
wat natuurwetenschappelijk onderzoek eigenlijk is en wat je ermee kunt. Hij stelt dat het ons kan helpen
om als gelovigen om te gaan met het verschil tussen Genesis 1 en de evolutietheorie.

Een moeilijke materie, dat wel, maar eigenlijk ook weer niet. Het wordt in ons hoofdartikel goed en
eenvoudig uitgelegd. Dit helpt ons om op eenvoudige wijze, gelovig van gedachten te wisselen.

Of u nu met uw kind of kleinkind over schepping en evolutietheorie praat, of wanneer u dit onderwerp
op de kring of vereniging bespreekt. Ik wens u allen een goed gesprek,
u hebt elkaar vast veel te vertellen...! e

Trudy van der Boom — Los
één van de twee voorzitters van Steunpunt Bijbelstudie

Komt u, bij leven en welzijn, op donderdag 20 april ook naar Zwolle?
Graag ontmoet ik u daar rondom Thomas a Kempis en de navolging
van Christus!



