Voeden met compassie en liefde

at ben ik blij met het thema van deze
Wegwijs. Voor mij komen daarin veel
draden bij elkaar.
Als maatschappelijk betrokken christen heb
ik een tijd mogen werken voor het Diaconaal
Steunpunt (nu onderdeel van Kerkpunt).
Inmiddels probeer ik maatschappelijk bij te
dragen bij burgerlijke gemeenten, in het Sociaal
Domein.

Een keer per jaar heb ik nog het voorrecht

om een cursus Diaconaat te verzorgen. Een
onderdeel daarin is de spanning tussen eredienst
en samenleving. Daarin behandel ik mooie
vuistregels om die spanning te duiden: ‘Eredienst
zonder Samenleving sacraliseert’. Het is zuiver
en heilig, maar uiteindelijk ‘zingt het los’ van het
werkterrein, de samenleving.

Aan de andere kant geldt: ‘Samenleving zonder
Eredienst seculariseert’. Gegrepen door de nood
van anderen is het goed voorstelbaar dat de bron
buiten beeld raakt en activisme of fatalisme de
kop op steekt. Beide kanten zijn zichtbaar binnen
en tussen kerkelijke gemeenten. Voor mij is
Moderne Devotie een oplossing om de balans te
bewaren tussen aanbidding en dienen.

De woorden ‘Moderne Devotie’ zelf geven niet
meteen richting, de lading van die woorden,
vanuit de historie des te meer: de kerk die omziet
naar de zwakkeren! In het verleden heeft het de
basis gelegd om bv van Zwolle een onderwijsstad
te maken.

Niet alleen in het verre verleden was het
relevant. Ook nu inspireert de devotie van de
kerk de mensheid om bij te dragen aan actuele
maatschappelijke vraagstukken. Denk aan
voedselbanken, opvang van

vluchtelingen, aandacht voor mensen die een
thuis missen, etc.

We hebben de nodige maatschappelijke opgaven
momenteel. Er is eenzaamheid, er is armoede,
er zijn mentale problemen, een tekort aan
personeel. Daarbij is er sprake van verschil
tussen arm en rijk, haves and have not’s. Het
leidt tot polarisatie. Natuurlijk kan de kerk niet
al deze problemen oplossen. Want op inhoud is
er een onoverbrugbare kloof. Wel kan de kerk, en
iedere navolger zélf, getuigend en inspirerend
bruggen slaan. De samenleving voedend met
compassie en liefde. Zijn Liefde! Hedendaags en
devoot.
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