Samen!

anneer je dit nummer van Wegwijs onder
WOgen krijgt, is voor de meesten van jullie
de zomervakantie voorbij. En dat was het dan
weer voorlopig.
Hopelijk heb je je kunnen opladen, ben je
uitgerust en kun je er weer tegenaan...

Of ben je, net als ik, niet afhankelijk van

de zomerperiode en kun je het voor- en/of
naseizoen gebruiken om met vakantie te gaan.
Ook dat is fijn en in dat geval heb je wellicht nog
wat weken tegoed.

Afgelopen zondag waren mijn man en ik, na een
aantal weken afwezigheid, weer in de kerk.

Wat was het fijn om je mede gemeenteleden weer
te zien en te spreken... om samen in de kerk te
zitten. Om te zingen, te luisteren en met elkaar te
bidden. Om samen kerk te zijn!

De kerk is geen organisatie
waarbij je je aansluit;
het is een familie waar je bij hoort,
een thuis waar je geliefd wordt en
een ziekenhuis waar je genezing

vindt.
Nicky Gumbel

We hadden in onze vakantie, via de livestream,
de kerkdiensten meebeleefd en de berichten

uit de gemeente in het kerkblad gevolgd. Maar
dat is toch anders... wanneer je weer in de kerk
kunt zijn merk je eigenlijk pas hoe fijn het is om
samen ‘de kerk te vieren’!

En daar gaat het ook in deze Wegwijs over.
Samen kerk zijn, samen de kerk vieren.

Of zoals Chris van Zwol in dit nummer zegt en
waarmee hij zijn artikel begint en eindigt:

“Ik wens je meer wij dan mij”...

Vanaf deze plaats wens ik ons allen weer een
mooi, nieuw bijbelstudieseizoen.

En wellicht is dit nummer van Wegwijs wel een
prima 'starter' daarvoor....

Trudy van der Boom — Los
€én van de twee voorzitters
van Steunpunt Bijbelstudie




