Een brief!

Steeds meer heeft de smartphone zich een plek
verworven in ons leven. Althans bij veel mensen.
Een handig apparaat voor bellen, nieuws volgen,
een filmpje kijken, of ... een berichtje ontvangen.
Vooral whatsapp heeft een prominente plek

in onze communicatie gekregen. Leuk om een
berichtje te sturen, een discussie te laten oplopen
of een fotootje te delen.

p sommige momenten kan je onrustig
worden als het apparaat een tijdje niet
heeft getrild. Ben ik nog wel in beeld? Beteken
ik nog wat voor andere mensen? Oppervlakkige
gedachten waar je makkelijk om kunt glimlachen.
Maar stel je eens voor dat je echt niet happy bent.
Dat je tegenslagen in het leven ervaart. Dat je
zorgen groter zijn dan je denkt te kunnen dragen
en je diep zit. Stel je ddn eens voor dat iemand
aandacht voor je heeft. Wat is het dan goed
om een lief berichtje te ontvangen. Eentje om
meerdere keren te lezen.

Vroeger ging de communicatie niet zo snel. Toen
was de brief een veel gebruikte drager van een
tere boodschap. Over een brief dacht je lang na.
Je formuleerde zorgvuldig en deed het hoopvol
op de bus. Wanneer zou deze bezorgd worden?
Hoe zou die worden gelezen? Hoe treffender

de boodschap, hoe spannender de reactie. Een
gerichte brief maakt het verschil!

Heb je zelf ook weleens een brief ontvangen
die veel voor je betekende? Die je bemoedigde?
Misschien een goede reden om weer eens een
brief te schijven aan een dierbare of aan jezelf.
Best spannend.

Hoe bedachtzaam en hoopvol zou de schrijver
van de brief aan de Hebreeén zijn geweest?
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