rmoede is het tegenovergestelde van rijkdom of
welvaart. In armoede leven betekent dat je arm
bent”...dit is hoe wikipedia ons thema beschrijft.
En daarna volgt er nog een heel verhaal over
lichte en zware armoede, hoe het vroeger was en
wat de consequentie van armoede vroeger was en
nu is....

Tijdens mijn ommetje vandaag dacht ik na over
het onderwerp van deze Wegwijs. Wat is armoede
eigenlijk en wat wordt met armoede bedoeld?
Allerlei gedachten flitsten door mijn hoofd...

‘Is armoede alleen maar dat je (bijna) geen geld
hebt om van te leven?

Of betekent armoede ook dat je arm van geest,
dus in je geloof, kunt zijn?

En ken je ook een soort armoede wanneer je
eenzaam en alleen bent? Of wanner je niet aan
een ander denkt, dus alleen maar met jezelf bezig
bent?

Of...heeft dit alles met elkaar te maken?
Zomaar gedachten die naar mijn mening de
moeite waard zijn om verder uit te diepen en

er met elkaar over te praten. Een zeer actueel
thema!

Wanneer we het hoofdartikel lezen zien we
eigenlijk dat alles wat ik boven benoemde,

met elkaar verweven is. Met de oproep om als
christen in actie te komen. En niet alleen om in
actie te komen en te geven, maar ook om er van
te leren en te ontvangen. Om als Jezus te mogen
zijn die een medemens in nood helpt!

Dan mogen we samen zingen, ook in het nieuwe
jaar dat voor ons ligt

‘lk wil jou van harte dienen en als Christus voor
je zijn’

Vanaf deze plaats wens ik u allen een rijk
gezegend en liefdevol 2024 toe!

Trudy van der Boom — Los
één van de twee voorzitters
van Steunpunt Bijbelstudie




