Een hoop licht

et nieuwe jaar is alweer begonnen. Het feest
Hvan het licht is al lang voorbij. Ook de weken
van de goede voornemens voor dit jaar liggen
alweer ruim een maand achter ons. Hoewel
de dagen langer worden, is het nog steeds een
donkere tijd.
Ook wereldwijd is het onophoudelijk onrustig.
Oorlogen lijken uitzichtloos. Waar zijn de
lichtbrengers als je ze nodig hebt? En dan komt
uitgerekend nu een Wegwijs uit over licht en
hoop en de brengers ervan.

Misschien durf je dit jaar niet meer te hopen.
Gaat je aandacht uit naar de uitdagingen van de
iedere dag. Als iedereen zich op zichzelf (of z'n
digitale netwerk) richt, waarom zou jij je dan nog
inzetten voor het geluk van de medemens? Want
wees eerlijk, de wereld gaat er niet bepaald op
vooruit. Wat hebben goede voornemens nog voor
zin. En dan nu een nummer over hoop.

Hoop heeft een bijzondere lading. De Bijbel is
inmiddels aan de zoveelste vertaling toe, maar

Voor dit nummer van WegWijs heeft ook
#wijzijnLUME een steentje bijgedragen!

(zie colofon pag 27)

ooit stond er in Petrus: ‘..en wees ten alle tijde
bereid te getuigen van de hoop die in u is...
(1 Petr. 3:15).

Prachtige tekst! Het impliceert dat je in stilte

en vasthoudend mooie dingen doet in het
leven. Niet om beloond te worden, maar
gewoon uit overtuiging, je eigen kompas. Dat je
vervolgens vanwege verwondering en interesse
wordt uitgenodigd om te vertellen waarom je
onbaatzuchtig bent. Zomaar aandacht geeft aan
anderen. Dat is toch gaaf! Die dankbaarheid
die je dan ervaart wil je wel van de daken
schreeuwen.

Een hoop licht! Voor je het weet breng je in
donkere tijden zelf licht en verleen je hoop!
Gewoon door jezelf te zijn. Daar kan geen goed
voornemen tegenop.
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