Niet zomaar

n de tijd dat ik nog bij Eleos (Christelijke
GGZ) werkte was ‘Vergeven’ een thema
dat herhaaldelijk terugkwam op onze
bezinningsdagen.
Immers, vergeven is niet iets wat iedereen
zomaar kan. Daar heb je hulp, veel geduld en
gebed bij nodig.

Vergeven is moeilijk en kun je inderdaad niet
zomaar. Zeker niet wanneer een ander je heel veel
pijn heeft gedaan, of wanneer jij jezelf iets hebt
aangedaan waardoor jij jezelf niet durft of kunt
vergeven.

Of je hebt iemand door woord of daad bezeerd
en daar heb jij heel veel spijt van. Maar je ziet
dat de ander je niet kan of wil vergeven...wat een
verdriet kan dit met zich meebrengen!

Het proces van vergeving kan heel pijnlijk zijn
en grote impact hebben op jou en/of op iemand
anders leven!

In deze Wegwijs gaan de schrijvers vanuit Bijbels
perspectief in op het wonder van vergeving.

NB: Heb jij praktische hulp nodig om te
(leren) vergeven?
eleos.nl/zelfhulp /zelfhulpmodule-de-ander-vergeven

Prof. Peels beschrijft in het eerste artikel hoe de
God van het Oude Testament zich laat kennen als
de God van vergeving.

Waarna ds. Veerman ons in het tweede artikel
laat zien hoe de boodschap van het Nieuwe
Testament open bloeit bij het wonder van
vergeving door Christus bloed.

Dat betekent niet dat vergeven voor ons iets
makkelijks is. Maar het helpt wanneer we vanuit
de Bijbel kunnen leren hoe God ons hierin
voorgaat. Dat ook Hij heel boos en verdrietig
kon zijn wanneer anderen hem pijn deden of niet
wilden luisteren. En dat de kracht van het gebed
hierin essentieel is.

Hiermee kunnen ook wij elkaar helpen en
ondersteunen, samen bidden om wijsheid en
kracht!
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