Ik geloof = wij belijden

en mooi thema aan het begin van het
'belijdenis-seizoen', want we zijn weer in
het jaargetijde gekomen waarin vele (jonge)
gelovigen belijdenis van het geloof doen. Prachtig
en bemoedigend dat er nog altijd (jonge) mensen
zijn die belijdenis van het geloof afleggen. Gods
Geest werkt ook in en door een nieuwe generatie!

Toch heeft het gebruik van openbare
geloofsbelijdenis, zoals die in veel protestantse
kerken bekend is, ook nadelen in onze tijd. Zo
signaleert Theo Basoski, studentenpastor in
Groningen, in het Nederlands Dagblad van 22
april jl. Hij somt enkele nadelen op. Eén van de
nadelen die hij noemt is het grote accent op het
moment van geloofsbelijdenis. 'In de beleving
van veel jongeren ligt er een heel groot accent op
het ene moment van openbare geloofsbelijdenis.
Dat werkt onnodig drempelverhogend.'

Basoski pleit er niet voor om de openbare
geloofsbelijdenis daarom maar af te schaffen,
maar wel om bijvoorbeeld de avondmaalsviering
meer te benadrukken als een moment waarop de

hele gemeente weer openbare geloofsbelijdenis
doet. 'Openbare geloofsbelijdenis mag niet

een eenmalig moment worden waarin alles
opgesloten ligt.'

Het betoog van Basoski sluit aan op het

thema van de Ontmoetingsdag van Steunpunt
Bijbelstudie in april. Tijdens deze dag werd
nagedacht over de verlevendiging van het
belijden van het geloof door de kerk. In deze
WegWijs vind je de teksten van de twee lezingen
die werden uitgesproken door respectievelijk
Avelien Haan en Simon van der Lugt.

Ik nodig je van harte uit om beide verhalen te
lezen en voor jezelf na te gaan wat belijden van
het geloof voor jou persoonlijk betekent. Houd
daarbij de hartenkreet van Basoski vooral ook in
je eigen hart bij de hand.

Veel leesplezier.

Maarten Boersema
Hoofdredacteur

We zijn dankbaar met u als onze lezer! Graag geven we u
als blijk van waardering een cadeautje. In dit nummer vindt u een

speciale aanbieding om een jaarabonnement op Wegwijs cadeau te
doen tegen een zeer scherpe prijs. Deze aanbieding vindt u op blz.
26. Aan wie geeft u Wegwijs cadeau? Ik hoor het graag!"

Op deze plek willen we Piet Zeilstra noemen. Piet heeft, op de zijn typerende bescheiden wijze, jaren-
lang in de redactie een constructieve bijdrage aan Wegwijs geleverd. Hij verzorgde met grote punctuali-
teit de inhoudsopgave en de samenvattingen en recenseerde boeken. Ook zijn inhoudelijk meedenken

binnen de redactie is zeer gewaardeerd! Dit nummer was zijn laatste en daarom zeggen we ook op
deze plek: Piet, hartelijk bedankt! Het ga je gded!




