a, maar....

Dit nummer gaat over de profeet Micha. Die
profeet kan zomaar bovenstaande woorden bij
je oproepen. De oproep van Micha is immers
radicaal en dan kan je zomaar verzuchten: '|a,
maar...". Vul de puntjes zelf maar in.

Dat 'ja-maar’ doe ik trouwens ook geregeld

bij hedendaagse profeten. Ik vind het dan zo
radicaal, naief en wereldvreemd wat ze zeggen,
dat ik allerlei excuses verzin om vooral niet te
gaan doen waartoe zij oproepen.

Ja, maar....
En toch...

Een van de excuses om vooral niets met de
woorden van Micha te gaan doen zou kunnen
zijn dat je het gevoel hebt dat het

toch niets uithaalt.

Onrecht richting onze naaste en de schepping is
er al eeuwen en zal er ook wel blijven.

Gelukkig schudt Micha mij in dat soort gevallen
wakker en schreeuwt mij in de oren: En toch!

Want dat zijn de twee woorden die ook vaak bij
mij naar boven komen als het over Micha of
andere profeten gaat. En toch.... strijdt God voor
vrede. Hij strijdt voor recht, verzoening en doet
er alles aan om vreugde te verspreiden. En toch...
schudt God ons daarom hardhandig wakker

om mee te doen in die missie. Stop met dat
labbekakkerige 'ja maar' en ga rechtop staan in
het 'en toch".

Lysanne van de Kamp — Rinzema zegt het veel
mooier in een interview in dit nummer. “Ja,

we zijn schuldig. Dat staat niet ter discussie.
De vraag is: hoe dan verder? Het christelijke
antwoord is niet alléén vergeving en genade.
Het is ook Micha 6:8 en die roeping mogen we
wel wat serieuzer nemen.”

Ik wens je een goede en veelzijdige tijd toe in de
nabijheid van Micha. We hebben geprobeerd de

boodschap van deze profeet op een gevarieerde

manier aan je te presenteren. Hopelijk valt het in
goede aarde en zorgt het voor enige beweging.

Het ga jullie goed,

Maarten Boersema
Hoofdredacteur

Mochten jullie trouwens wensen hebben ten aanzien van een

bijbelgedeelte dat een keer centraal zou moeten staan in een

nummer van WegWijs. Schroom niet en mail ons gerust!
(redactie@steunpuntbijbelstudie.nl) We horen het graag.



