Voorwoord

Van de redactie

We willen aan het einde van 2024 en
het begin van 2025 in het bijzonder
onze dank uitspreken aan alle schrij-
vers die een bijdrage leverden aan
WegWijs. Ook danken we de lezers.
Dank dat u meelas en meeleefde en
dat hopelijk blijft doen! WegWijs leeft
nog altijd en daar zijn we dankbaar
voor. Al leven er ook zorgen. Bij ons
en misschien ook wel bij u, want het
is een behoorlijke uitdaging om met
beperkte middelen en een relatief
kleine redactie het blad draaiende te

Deze Wegwijs staat in het teken

van Maria, de moeder van Jezus.

Maar dat had je allang gezien op de
cover van deze WegWijs. Je kunt niet
om haar heen. Laat dat nu net onze
bedoeling zijn.

De foto bij dit voorwoord is voor mij
bijzonder waardevol. We waren in de
herfstvakantie in Parijs en je ziet op
de foto mijn kinderen in een kapel
nabij de Sacré-Coeur. Ze steken — uit
eigen beweging — een kaarsje op
voor een geliefde die in een donkere
periode verkeerde. Het gebaar
ontroerde mij zeer en dat terwijl ik
helemaal niet ben opgegroeid met
het aansteken van kaarsjes voor
geliefden.

Dat geldt evenzeer voor de aandacht
voor Maria.

houden. Toch stoppen we met liefde
en overtuiging een deel van onze tijd
in het maken van dit blad, omdat
we ervan overtuigd zijn dat WegWijs
uniek is als blad en er nog altijd be-
hoefte is aan goede bijbelstudie.

Er zijn gelukkig ook altijd weer
mensen die deze overtuiging met
ons delen en graag meewerken aan
dit tijdschrift: Zo hebben we afgelo-
pen najaar Jeanet van der Linden als
nieuw redactielid mogen verwelko-

Daar groeide ik ook niet echt mee op.
Ja, natuurlijk was er aandacht voor
Maria. Maar nooit in extreme mate.
Afgelopen jaren is er meer aandacht
voor Maria in onze traditie gekomen.
En eerlijk gezegd ben ik daar blij
mee, omdat we via Maria op een hele
natuurlijke en moederlijke manier
gewezen worden op haar zoon. Ze
leidt ons als het ware de wondere
wereld van haar zoon binnen. Ze
wijst ons de weg. En dat ontroert mij
telkens weer.

Op zo'n manier mag je deze WegWijs
ook tot je nemen. Laat Maria - en ook
Simeon - je de weg naar Jezus mogen
wijzen.

Het ga u goed, ook in 2025!

Maarten Boersema
Hoofdredacteur

men. Ze heeft veel ervaring met het
maken van bladen. Zo was ze onder
andere hoofdredacteur van het Elisa-
beth magazine. We zijn dan ook erg
blij met haar komst. Welkom!

En op deze plek ook een woord van
dank richting Dieneke van de Kamp,
die na jarenlange inzet voor WegWijs
afscheid heeft genomen. Dieneke,
dank voor al je inbreng in de redactie,
het uitzoeken van de gedichten en je
heerlijke humor. Zegen en alle goéds
voor joul!



