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 Voorwoord

Dit nummer staat in het teken van misschien 
wel de bekendste toespraak uit de 

wereldgeschiedenis. Al leert Klaas Vos ons dat 
we de Bergrede moeten zien als een leerhuis.  
'Het is een leerhuis. Er wordt gezeten.' In een 
voor Klaas Vos kenmerkende associatieve stijl 
leidt hij ons als lezer door dit leerhuis heen. Vos 
zegt dat concentratie is vereist bij het lezen van 
de Bergrede. Je moet de woorden als het ware 
opeten, er op kauwen. Dat geldt ook voor de 
woorden van Vos zelf, maar als je dat doet dan 
ontdek je heilzame dingen. Zeker als je samen 
met Vos ontdekt waar de Bergrede mee begint 
en hoe de toon wordt gezet met die magnifieke 
zaligsprekingen.  
 
Het tweede hoofdartikel vraagt eenzelfde 
concentratie. Mart Jan Paul helpt ons daarin 
om de Joodse lijnen in de Bergrede te zien. Hij 
borduurt als het ware voort op het slot van Vos 
door zijn insteek te nemen in de zaligsprekingen 
en daarna uit te wijden over het woord volmaakt. 
Ik zou zeggen; kauw op beide hoofdartikelen en 
laat het zo mogen zijn dat het eraan bijdraagt dat 
de Bergrede in het komende jaar steeds meer in 
je 'systeem' gaat zitten.  
 
Ik weet dat het nieuwe jaar alweer aardig op 
streek is als u dit leest, maar ik schrijf deze 
woorden op oudejaarsdag 2024 en geef graag de 
zaligsprekingen (Matteüs 5, Willibrordvertaling 
2012) aan mezelf, jullie, ja aan heel de wereld, 
mee als gelukwens voor 2025! 
 
 
 

Gelukkig die arm van geest zijn, want hun 
behoort het koninkrijk der hemelen. 
 

Gelukkig die verdriet hebben, want zij zullen 
getroost worden. 
 
Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen 
het land erven. 
 
Gelukkig die hongeren en dorsten naar de 
gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. 
 
Gelukkig die barmhartig zijn, want zij zullen 
barmhartigheid ondervinden. 
 
Gelukkig die zuiver van hart zijn, want zij zullen 
God zien. 
 
Gelukkig die vrede brengen, want zij zullen 
kinderen van God genoemd worden. 
 
Gelukkig die vervolgd worden vanwege de 
gerechtigheid, want hun behoort het koninkrijk 
der hemelen. 
 
Gelukkig zijn jullie, als ze jullie uitschelden en 
vervolgen en je van allerlei kwaad betichten 
vanwege Mij. 
 
Wees blij en juich, want in de hemel wacht jullie 
een rijke beloning. Zo hebben ze immers de 
profeten vóór jullie vervolgd.
 
Het ga jullie goed, 
 
Maarten Boersema
Hoofdredacteur 
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