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 Voorwoord

Geduld. 
Daar gaat het in dit nummer over.

 
En dat wordt vanuit twee perspectieven belicht. 
Chris van Zwol trapt af met een kleine 
geschiedenis van Gods geduld. Begrijp hem niet 
verkeerd, die geschiedenis is natuurlijk groot, 
maar hij houdt het beknopt. Hij neemt ons in 
vogelvlucht mee door de bijbelse geschiedenis en 
laat zien dat Gods geduld ontzagwekkend groot 
is. 
 
Vervolgens schrijft Mirjam Muis over geduld 
vanuit menselijk perspectief. Een vraag die ze 
opwerpt is: 'Hoe lang nog Heer moeten wij 
wachten?' Het is een vraag die ze zichzelf in 
haar leven geregeld heeft gesteld. Ze weet het zo 
op te schrijven dat elke lezer zijn of haar eigen 
ongeduld in haar verhaal kan spiegelen. Ik moet 
bij het lezen van haar artikel ook denken aan de 
wereldsituatie en bid vaak: 'Hoe lang nog Heer 
moeten wij wachten?' 
 
Wat mij daarbij helpt is het gegeven dat dit 
nummer een paar dagen voor Goede Vrijdag en 
Pasen uitkomt en hopelijk op jullie deurmat valt. 
Het zal je opvallen dat het in de artikelen niet 
heel expliciet over deze twee heilsfeiten gaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Toch klinken Goede Vrijdag en Pasen op de 
achtergrond telkens mee. Ik moet zelf de 
afgelopen dagen vaak denken aan het open graf, 
zoals wordt beschreven in Johannes 20. 'Even 
later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel 
in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat 
de doek die Jezus' gezicht bedekt had niet bij de 
andere doeken lag, maar apart opgerold op een 
andere plek.' Zo voelt het leven in de wereld voor 
mij geregeld aan. Alsof ik leef in een open graf. 
En dan denk ik vaak: 'Hoe lang nog Heer moeten 
wij wachten totdat wij onze opgestane Heer in 
alle glorie zullen zien?' 
 
Tegelijkertijd geeft het mij moed dat we vandaag 
– in ons ongeduld – al tekenen van Gods 
opstanding te zien krijgen. Ook om ons heen 
zijn de linnen doeken zichtbaar. In het interview 
met Jurjen van Houwelingen lees je daar op een 
indrukwekkende manier over. Ook op andere 
plekken in deze Wegwijs zie je als het ware witte 
linnen doeken liggen, als tekenen van Gods 
opstanding in het open graf van ons leven. Veel 
lees en zoekplezier! 
 
Het ga jullie goed, 
 
Maarten Boersema
Hoofdredacteur 
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