Voorwoord

Gods stem verstaan? Daar gaat het in dit
nummer over. Hoe doe je dat in een wereld
waarin zoveel verschillende stemmen klinken?
Hoe weet je of iets Gods stem is?

In de twee hoofdartikelen neemt theoloog Ronald
Westerbeek ons mee op zoek naar antwoorden
op dergelijke vragen. Deze artikelen zijn
gebaseerd op een boek dat hij onlangs schreef
met als titel 'Proeven en watertanden'. In het
boek schetst hij een theologie van charismatische
vernieuwing die met beide benen op de grond
staat. Hij bedoelt daarmee dat we in het hier

en nu Geest mogen proeven en ervaren, dat
Gods Koninkrijk er volop is. Aan de andere

kant is er ook nog zoiets als uitzien naar meer.
Watertanden om wat komen gaat. In het eerste
artikel legt hij de nadruk op Gods stem verstaan
door dagelijkse omgang met God. In het tweede
artikel gaat het over verschillende manieren
waarop Gods stem te verstaan is.

Het zou zomaar kunnen dat je dit een uitdagend
thema vindt. Ingewikkeld misschien zelfs.

Ik moet denken aan een lezing van Nikolaas
Sintobin, die ik onlangs bijwoonde. Je leest erover
in dit nummer. Halverwege de avond stelde een
van de aanwezigen, zoals hij dat zelf verwoordde,
een door en door gereformeerde vraag: 'Prachtig
hoe u spreekt over de ervaring en daarin Gods
stem verstaan. Bevrijdend ook wel. Bij mij speelt

dan wel mijn gereformeerde geweten op, want
hoe weet ik dat het Gods stem is en niet een of
ander subjectief verzinsel van mijzelf?'

Misschien herken je die aarzelingen. Weet dan
dat wij die aarzelingen ook kennen. Juist daarom
hebben we dit nummer gemaakt. Het antwoord
van Sintobin sprak me trouwens aan. 'We doen
niet zomaar wat, maar we willen geworteld op
zoek naar waartoe God ons uitnodigt en oproept.
Bedenk dat de opleiding die wij als jezuieten
krijgen bijzonder lang is.' Het is de combinatie
tussen geworteld gevoel en hartstochtelijk
verstand, die wij hebben proberen te zoeken in
dit nummer.

Wat mij — naast tal van inspirerende bijdragen
—in het bijzonder aanspreekt in dit nummer is
de ruimte die er ook is voor een paar alledaagse
voorbeelden. Hierin wordt concreet hoe Gods
stem in ogenschijnlijk toevallige en alledaagse
gebeurtenissen misschien toch te verstaan is.
Of juist te verstaan is. Daar ga ik verder weinig
meer over schrijven, blader snel door en lees de
voorbeelden zelf maar. Mocht het zo zijn dat je
zelf ook van dit soort ervaringen hebt...schroom
niet en stuur ze gerust naar me op. lk ben
benieuwd en laat me graag aanmoedigen door
gereformeerde ervaringsverhalen!

Veel leesplezier!
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Hoofdredacteur



