Voorwoord

Getalenteerd, gebroken en geroepen - Levend van genade.

In dit nummer staat de bijbelse persoon David
centraal. Een getalenteerd mens: kind, broer,
man, vader, herder, natuurmens, dichter,
legeraanvoerder, koning en zoveel meer. We
willen hem in dit nummer in zijn veelkleurigheid
portretteren, maar wel op zo'n manier dat we ons
aan hem kunnen spiegelen. David was immers
geen heilige.

Ja, hij werd geroepen om een speciale plek in
Gods heilsgeschiedenis in te nemen, ja, hij
heeft voorbeeldige dingen gedaan. Ook in het
geloof. Maar, hij heeft ook grote missers begaan
en misstappen gezet. Hij was, kortom, een
getalenteerde, gebroken en door God geroepen
man. Een mens, levend van genade. Zoals elk
mens. Zoals jij en ik.

Er treft mij veel in dit nummer. Het interview met
Ria Borkent bijvoorbeeld. Ze is dichteres en

schrijfster. In een openhartig interview vertelt ze
hoe David haar inspireert. ‘De woorden waarmee
hij (red. David) de schepping beschrijft, zijn

heel mooi en doen een appeél op ons vandaag.
Ze gaan over ecologie. Dat vind ik mooi en ook
verrassend.'

En wat te denken van de twee hoofdartikelen.
Rutger Heij laat zien hoe David ons veel leert
over Gods hart. Dat klinkt cryptisch, maar als je
het artikel leest, begrijp je wat ik bedoel. Mirjam
Muis wijst ons via David op een begaanbare weg
door het duistere doolhof, dat ons leven geregeld
is.

Veel lees en vooral levensplezier!
Het ga je goed,

Maarten Boersema
Hoofdredacteur

‘Zo spreekt David, de zoon van Isai,

zo spreekt hij, tot hoge macht verheven,
de gezalfde van de God van Jakob,

de geliefde zanger van Israél:

[2] De geest van de HEER sprak in mij,
zijn woorden zijn op mijn tong.

[3] De God van Israél heeft gesproken,

de rots van Israél heeft over mij gezegd:
“Wie rechtvaardig heerst over de mensen,
heerst in diep ontzag voor God.

2 Samuel 23
Davids laatste woorden



