Voorwoord

Psalm go - weergaloze schoonheid en universeel realisme

In best wat huizen wordt dit gedicht gelezen

op de laatste avond van het jaar. Het leek ons
mooi om het laatste nummer van 2025 daarom
te wijden aan dit stuk poézie vol weergaloze
schoonheid en universeel realisme. In bijna

alle bijdragen van dit nummer gaat het over de
negentigste psalm. Chris van Zwol ging voor ons
op bezoek bij gemeenteleden en voerde voor
ons een heus intergenerationeel gesprek. Huib
Noordzij geeft ons een interessant minicollege
over het ontstaan van de eerste Nederlandse
psalmberijming. En Frits Tromp vindt een
verrassende verbinding tussen psalm 9o en een
liedje van de Zeeuwse artiest Tonnie Dieleman.
Deze WegWijs wil je op de drempel van een
nieuw jaar een begaanbare weg wijzen. We hopen
en wensen je toe dat je er iets aan mag hebben
en je hoopvol 2026 tegemoet gaat.

Niet alleen heb je een bijzonder nummer in
handen vanwege het thema, maar ook omdat
dit het laatste nummer is in deze opzet. De
afgelopen maanden hebben we hard gewerkt
aan een vernieuwde WegWijs. Wees niet bang,
het blijft herkenbaar als jullie vertrouwde
bijbelstudieblad, maar het is in geheel nieuwe

Een tipje van de sluier...

kleding gestoken. Wij zijn er blij mee en hopen
jullie straks ook. Hieronder een tipje van de
sluier opgelicht: de cover van het eerste nummer
voor jullie. Eerlijk is eerlijk, naast een nieuwe
vormgeving, verandert er straks ook wel iets

in de verschillende rubrieken. Het is met die
reden dat we in dit nummer afscheid nemen

van Huib Noordzij. Hij heeft 11 jaar lang voor
WegWijs geschreven en is voor ons in heel wat
kerkhistorische onderwerpen gedoken. Op deze
plek zeggen wij hem dank voor al dit werk en
voor het geloof, de hoop en liefde die telkens

in zijn schrijven doorklonk. Overigens houden
we ook in de vernieuwde WegWijs oog voor de
kerkgeschiedenis, maar zal iemand anders die
rubriek op de voor hém kenmerkende manier
gaan invullen. Daarover later meer. Voor nu: Huib
bedankt!

Blader snel door, lees, verwonder en zing. 'Gij
zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen, de
zekerheid van allen die U vrezen. Geslachten
gaan, geslachten zullen komen: wij zijn in uw
ontferming opgenomen. Wij mogen bouwen
op de vaste grond, van uw beloften en van uw
verbond.'

Het ga u goed, ook in 2026!
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