VOORWOORD

et gepaste trots presenteren we jullie de vernieuwde WegWijs.
De afgelopen maanden is er hard aan gewerkt en we zijn blij dat
we hem nu met jullie mogen delen.

Zoals jullie zien is de vormgeving helemaal vernieuwd. Inhoudelijk hebben
we ook een paar aanpassingen gedaan. Wees niet bevreesd, want in alles
zijn we een bijbelstudieblad gebleven. Misschien is dat nu nog wel duidelijker
geworden doordat er in het centrum van het blad het katern 'Woord houden'
is gekomen. Met dit katern willen we je helpen om met drie bijbelstudies het
thema uit te diepen: Kort van stof, Samen Geloven & Duik erin.

E Eris veel meer te vertellen, maar ik moedig je aan om het zelf

Ayl te gaan ervaren. En laat ons vervolgens gerust weten wat je
ervan vindt. Daarbij, help ons ook om het blad meer bekend-
heid te geven door het blad bij familie of vrienden onder de
aandacht te brengen (Scan de QR-code en deell).

Dit eerste nummer van 2026 gaat over Gods handtekening in de natuur.
Barend Kamphuis trapt af met een inspirerend verhaal waarin hij ons de
ogen opent voor de heiligheid van de natuur. Chris van Zwol brengt de mon-
nik Nicodemus van de Heilige Berg ter sprake en alleen al die naam spreekt
tot de verbeelding. Jeanet van der Linden gaat in gesprek met natuurlief-
hebber Renze Borkent en dat gesprek stemt tot nadenken. Ik wil op deze
plek niet al te veel uit dit interview weggeven, maar ik bid mijzelf en ook jullie
als lezer toe, dat het ons gegeven mag worden dat de natuur ons ook op
persoonlijke wijze troost en ons leert te vertrouwen. Om in een gebedsvorm
af te sluiten:

Schepper van hemel en aarde,
we danken u voor de schepping, die voor ons is als een huis,
en bidden u; geef dat dit huis ons geborgenheid geeft
en dat we ons er thuis mogen voelen
omringd door uw vertrouwde goedheid
in welke situatie wij ons dan ook bevinden.
Amen
Maarten Boersema
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