olken zonder water zijn het, voortgejaagd door de wind, bomen die

zelfs in het late najaar geen vrucht dragen, tweemaal afgestorven,
ontworteld, wilde golven op zee die hun eigen schande opschuimen, dwaal-
sterren die voor eeuwig de diepste duisternis wacht.

Het zijn me nogal woorden, die Judas in zijn kleine explosieve briefje de
christelijke wereld van toen inslingert. Al ben ik ook wel een beetje jaloers
op hem, want ik had deze beeldspraak graag zelf willen verzinnen en op
papier willen zetten. Natuurlijk, de waarschuwing van Judas is scherp en niet
bepaald vrolijkmakend, maar in waarschuwing en oordeel kan dus ook een
bepaalde schoonheid zitten. Ik hoop dat je dat door heel dit nummer heen
ook proeft. Dat hoe pijnlijk waarschuwingen en oordeel kunnen zijn, er ook
iets moois achter schuil kan gaan. Het wil de mens en de schepping immers
terugleiden naar de schoonheid van het goede.

Laat ik je trouwens nog mogen wijzen op twee dingen in dit nummer, die
speciale aandacht vragen. Als eerste: Het briefje van Judas heeft veel
raakvlakken met de tweede brief van Petrus. In het katern, het scharnier van
elke WegWijs, maakt Ria Kuiper de koppeling tussen deze beide brieven.
Hopelijk verrijkt dat je bijbelstudie. Als tweede: Misschien had je het zonder
deze vingerwijzing zelf ook al ontdekt, maar we hebben ons bij de keuze van
beelden in deze editie laten inspireren door het citaat waar dit voorwoord
mee begint.

Tenslotte nog dit, we hopen dat het eerste nummer in de nieuwe vormge-
ving jullie goed is bevallen. We horen het graag. En daarbij wil ik je nogmaals
vragen om vooral ook ambassadeur van dit blad in je eigen omgeving te zijn.
Dat vraag ik ook met het oog op de toekomst. We willen graag dat dit blad
ook in de toekomst gelovigen kan inspireren, bemoedigen en aanmoedigen.
Het zou jammer zijn als dit ooit een blad wordt zonder lezers, een brief zon-
der geadresseerde, een dwalend stuk papier in de duisternis. Daar is nu geen
sprake van hoor. We voelen ons bevoorrecht en gezegend met de lezers

die wij hebben. Veel leesplezier gewenst! - ;
) .
Het ga je goed, bt 1 -

Maarten Boersema j’t '}z
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