Filemon

en hele WegWijs over het kleinste en, waarschijnlijk, meest
E onbekende boekje in de bijbel: De brief van Paulus aan
Filemon. Dat is bijzonder. Maar ook mooi dat de redactie dit
heeft aangedurfd. Ik heb het briefje, nadat ik het hoofdartikel had
gelezen, met nieuwe ogen bekeken.

Vaak heb ik me afgevraagd waarom dit persoonlijke briefje van
Paulus ooit is opgenomen in de Canon van de heilige Schrift.
Het terugzenden van een weggelopen slaaf, wat heeft dat voor
raakvlak met ons leven van vandaag? Pas als we gaan beseffen
dat wij slaven van de zonde zijn geweest maar door Christus zijn
vrijgekocht, kunnen we ons iets voorstellen van het belang van
deze pastorale brief van Paulus.

Eigendom zijn niet van mijzelf maar van Christus Jezus. Het klinkt
ons zo vertrouwd in de oren. Maar het heeft impact op heel ons
leven. Zoals een slaaf geen enkele zeggenschap had over zijn
eigen bestaan, zo hebben ook wij ons hele leven gelegd onder de
zeggenschap van onze Heer en Heiland.

Een slechtere meester dan de macht van het kwaad zelf is niet
denkbaar. Maar een betere Meester dan Christus, die zijn eigen
leven heeft gegeven om ons vrij te kopen, kunnen wij ons niet
wensen.

Prachtig is het om steeds weer nieuwe parels op te diepen uit Gods
Woord. Het is goed om daar zelf mee bezig te zijn en bij stil te
staan. Laat zo'n kleine brief eens rustig op je inwerken. Besef de
rijkdom van het ‘in Christus’ zijn. Dank God voor Zijn grote liefde
voor ons, voor jou. En neem vervolgens elkaar mee in een leven
dienstbaar aan onze Meester.
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