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Niet alleen in het Oude Testament 
komen we profeten en profetes-

sen tegen. Net zo goed in het Nieuwe 
Testament. Sterker nog: de profeet Joël 
heeft aangekondigd dat eens alle gelo-
vigen zouden kunnen profeteren. Hij 
doelde daarmee op het Pinksterfeest, 
de uitstorting van de heilige Geest op 
de hele gemeente. Wat betekent dit in 
de praktijk? 

Om die vraag goed te kunnen beant-
woorden, is het nodig om eerst te 
kijken naar de plaats en het werk van 
de Heer Jezus. Wij belijden Hem als 
de hoogste Profeet en Leraar die ons 
de verborgen raad en wil van God 
over onze verlossing volkomen heeft 
geopenbaard (zondag 12 HC). Dit 
betekent dat geen enkele profeet meer 
iets kan en hoeft toe te voegen aan de 
openbaring van Gods plan voor onze 
verlossing. Vandaar dat de profeten van 
deze tijd niet meer wachten op nieuwe 
openbaringen maar dat zij het al ge-
openbaarde Woord van God verduide-
lijken voor het leven in het heden en in 
de toekomst.

Is het niet mogelijk dat de HEER ons 
op het gebed een aanwijzing geeft 
wanneer we voor een moeilijke keuze 
staan? Dit mag je niet uitsluiten. Tege-
lijk moet worden bedacht dat dit dan 
een aanwijzing is alleen voor de per-
soon in kwestie. Hierbij kun je denken 
aan de verhalen die bekeerde moslims 
vertellen over een droom waarin zij 
Jezus hebben ontmoet. 
Laat het vooral duidelijk zijn dat dit 
iets heel anders is dan de zogeheten 
rèma-theologie. In deze theologie wordt 
onderscheid gemaakt tussen het in de 
bijbel opgetekende woord (logos) en het 
woord (rèma) waarmee God recht-
streeks tot mensen spreekt. De praktijk 

leert dat aan zo’n ‘openbaring’ gemak-
kelijk meer waarde wordt gehecht dan 
aan een bijbelwoord.

Daarmee komen we direct ook bij het 
zogeheten ministry-gebed. Je zou kun-
nen zeggen dat deze manier van bidden 
een mix is van bidden en profeteren. 
Het is belangrijk om hiervan kennis te 
nemen omdat het ministry-gebed ook 
in de ‘traditionele’ kerken in opmars is. 
Het is belangrijk hier kritisch naar te 
kijken bij het licht van Gods Woord.
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Ministry-gebed
Vraag iemand naar de betekenis van profeteren en in negen van de tien gevallen zal 
het antwoord luiden: de toekomst voorspellen. Niet voor niets spreken we dan ook 
over weerprofeten. Toch is profeteren veel breder: Profeten spraken niet alleen over 
de toekomst maar ook over hun eigen tijd en zelfs over het verleden. Zij mogen het 
licht van God laten schijnen over het verleden, het heden en de toekomst.

Is Jan ook onder 
de profeten?

Voor nadere verantwoording zie mijn Leerhuis ‘Is Jan ook onder de profeten?’ op 
www.steunpuntbijbelstudie.nl
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