
Verwachten
    Verwachten, wordt in de Bijbel 

 ook vertaald met: uitzien naar, 
 vertrouwen stellen in, hopen op, 
 hoop vestigen op verlangen.

H et thema van deze WegWijs is "verwachten". Wat kan ik me daarbij 
voorstellen? Het woord past niet zo in onze tijd en cultuur. Wij 

houden graag de touwtjes in onze eigen handen, regelen zelf onze 
zaakjes, het liefst goed en direct. Tegenwoordig is het in de zorg tot 
hoogste doel verheven om de cliënt zélf de regie te laten houden over zijn 
leven en het liefst ook over zijn dood. De "klaar-met-leven-discussie"...

En dan verwachten?
Natuurlijk kennen we het bijbels verwachten. In het Oude Testament 
verwachtten de Israëlieten de komst van de Messias. David zingt 
daarover, de profeten spreken daarover. In de adventstijd leven wij ook in 
een tijd van verwachten. Maar, mét de komst van Jezus Christus is zijn 
koninkrijk op deze aarde gekomen.
Wij mogen leven in dat koninkrijk, als verloste mensen, als navolgers van 
onze Heer.

En dan toch verwachten?
Het is een woord dat je in geloof moet spellen:
Hopen op, vertrouwen stellen in,…. Er spreekt afhankelijkheid uit, jezelf 
niet kunnen redden, afwachten. Wij verwachten het niet van onszelf maar 
van onze hemelse Vader. Elke zondag spreken we aan het begin van de 
eredienst uit: “Onze hulp en onze verwachting is van God de Heer, die 
hemel en aarde heeft geschapen”.
Uiteindelijk hóeven we het zelf niet te doen, maar mogen we uitzien 
naar onze machtige God, die niet laat varen het werk van zijn handen.

Verwachten.
Een woord, een begrip dat niet zo past in deze tijd, maar dat wel 
past bij kinderen van God, die vol vertrouwen hun heil, hun redding, 
hun leven van Hém verwachten. Misschien is het een woord dat we 
opnieuw moeten léren spellen.
In geloofsafhankelijkheid.
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